
Terugblik op de pompoenmarkt  - 6 november 2010  

De afgelopen maanden zijn er in de wijk weer volop pompoenen gekweekt.  De 

Paasberg-Wellenstein pompoenmarkt was dan ook een gezellige afsluiting van de 

pompoenkweekwedstrijd.  Iedereen was welkom om de wijkoogst te bewonderen onder 

het genot van een goed glas wijn en verschillende pompoenhapjes. Het was heel gezellig 

om de meeste kwekers op de pompoenmarkt te kunnen begroeten, samen met al hun 

pompoenen, groot en klein.  Er waren mooie prijzen voor de grootste pompoen, de 

gekste pompoen, de meeste pompoenen en het treurigste verhaal.  

De gelukkige prijswinnaars zijn: 

Grootste pompoen: Liesbeth, Violet en Anahita (pompoen was niet te tillen) 

Gekste pompoen: Nienke Bruins (kistje met mandarijnen die als pompoentjes  vermomd 

waren) 

Meeste pompoenen:  Ben  Hunink (vier pompoenen) 

Treurigste verhaal: Mathilde en Kees (enorm grote plant maar slechts twee pompoentjes 

van nog geen euro groot) 

De wijnproeverij bleek een groot succes en ook de pompoenhapjes waren niet te 

versmaden. Zo was er pompoensoep, pompoenpittenbrood, pompoentapenade, 

pompoenrisotto, pompoensushi  en pompoentaart. Ook de pompoencakejes vonden 

gretig aftrek.  Voor de mensen die wat recepten mee naar huis hebben meegenomen:  

geniet ervan; en voor degenen die nu nieuwsgierig zijn geworden: kijk op de website van 

de wijkvereniging voor de recepten van de pompoenproeverij. 

Na de pompoenmarkt was het de beurt aan de kinderen met de lampionoptocht. Kortom, 

6 november was een geslaagde en gezellige dag in de wijk! 

Dank aan iedereen die meegeholpen heeft!!  

Groeten, 

Patricia van der Haak 

 


